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Feest met de kinderen 
 
In augustus zijn we weer op Bali geweest, dit keer met onze eigen kinderen en kleinkinderen om 
ons 40 jarig huwelijk te vieren. Het was een fantastische tijd die we niet snel zullen vergeten. Op 
onze huwelijksdag hebben we ’s morgens de kinderen van Futur uitgenodigd om met elkaar 
feest te vieren. 

 
 
Natuurlijk begint een feestje op Bali met de 
welkomstdans, in dit geval ingestudeerd en 
uitgevoerd door 3 meisjes van Futur. Het is schattig 
om te zien hoe ze hun uiterste best doen om alle 
bewegingen goed uit te voeren. Het was wel jammer 
dat er later nog een dans op het programma stond, 
waardoor ze verkleed moesten blijven en dus niet 
met de spelletjes mee konden doen. Maar trots dat 
ze waren…..! 
 
 
 

Na de dans werden we door Putu Ari welkom 
geheten en gefeliciteerd met ons 40 jarig 
huwelijk. De kinderen zongen liedjes en er was 
ook nog een toespraak door één van de 
kinderen. Hierin werden alle sponsors bedankt 
voor de hulp in de afgelopen jaren, waardoor zij 
de kans kregen naar school te gaan. Het lijkt 
wat afstandelijk als ik dit zo opschrijf, maar als 
je dit hoort voorgedragen door een van de 
kinderen dan word je vanzelf emotioneel. Er 
staat dan toch maar even een kind een speech 
te houden in het Engels, een kind dat anders 
waarschijnlijk nog op het strand had gelopen  

 
om kettinkjes te verkopen! 
 
Van een paar kinderen kregen we ook nog een klein 
cadeautje. Gelukkig hoeft dit op Bali niet gelijk 
uitgepakt te worden, want ja, je voelt je toch wat 
ongemakkelijk in het bijzijn van al die andere 
kinderen die dit niet kunnen doen. 
Hierna was het even heel stil, want er was voor 
iedereen wat te eten en te drinken. 
 
 



 
 
Tijd voor spelletjes! Of je nu met een fles water 
op je hoofd moet lopen, kroepoek moet happen, 
water vervoeren met een bamboe pijp, lepel in 
je mond met een knikker erop of geblinddoekt 
een jongen opmaken met lipstift, het blijft altijd 
leuk! Natuurlijk waren er ook prijsjes te 
verdienen, en geloof me, daar gaan ze allemaal 
voor. Na het uitdelen van de prijsjes en een 
cadeautje voor iedereen, moest er alleen nog 
een groepsfoto genomen worden. Dat het 
gelukt is zie je hieronder. 
 
 

 
 
 Bezoek ouders 
 
Ook dit jaar bezochten we weer een aantal ouders. 
Het doel is om kennis te maken met de ouders en 
met eigen ogen te kunnen zien en horen hoe de 
situatie is waarin de kinderen leven. 
 
 
 
 
 
 
 

We worden altijd vriendelijk ontvangen en het is leuk om 
ongedwongen even te gaan zitten en wat vragen te stellen over 
het kind dat we helpen. Rechts op de foto ziet u Risa Putriani; zij 
is 10 jaar oud en zit in klas 5 van het basisonderwijs in Patemon. 
Zij kreeg tijdens dit bezoek schoolspullen die ze nodig heeft, en 
daar is ze echt blij mee, al kijkt ze wat verlegen. 
 



 
 
Bezoek scholen 
 
Dit jaar hebben we wat meer scholen bezocht dan 
anders, omdat er tevens schoolgeld betaald moest 
worden. Als je de school inkomt dan heb je echt 
zo’n jaren 50 gevoel. De schoolbanken, de tafels, de 
stapels boeken en mappen, alles lijkt zo uit die tijd 
overgenomen. Er zijn wel wat oude computers op 
de administratie, maar die worden nauwelijks 
gebruikt. Je wilt betalen voor een kind en dan wordt 
de naam opgezocht uit een handgeschreven lijst 
van alle kinderen die op die school zitten.  
 

 
Dan wordt er een kruisje gezet dat er (cash) 
betaald is en vervolgens een kwitantie 
uitgeschreven. 
Op mijn vraag waarom dat niet in de computer 
werd gezet omdat dat toch veel makkelijker en 
sneller werkt, werd ik lachend aangekeken en 
werd er vol trots gezegd dat dit ook gebeurde, 
maar altijd achteraf. Dus eerst op papier en dan 
in de computer; ik geloof het eigenlijk nog 
steeds niet…. 
 
 

 
 
Het hoofd van de school (kepala sekola) en de 
leraren zijn altijd erg benieuwd naar de stichting 
Futur. Ze vinden dat we erg goed werk verrichten 
en proberen soms daarnaast gelijk of we niet 
bereid zijn mee te betalen voor één of andere 
renovatie aan de school. Uiteraard doen we dit niet 
en volgens mij is het water naar de zee dragen, 
gezien de staat waarin alle scholen verkeren 
 
 
 
 

 
 
Het voortgezet onderwijs (SMP) heeft 
tegenwoordig al de beschikking over een paar 
computers. Denk daarbij aan zo’n 6 oude 
computers waar met twee leerlingen per 
computer aan gewerkt wordt. En dat moet dan 
volgens een rooster met alle leerlingen van een 
aantal klassen. Volgens mij schiet dat niet echt 
op, maar aan de andere kant zijn de lessen 
echt gericht op het gebruik van de computer 
met Word, Excel etc. 
 



 
 
Stichting Futur op Facebook! 
 
 

 
Een mens moet toch met z’n tijd mee gaan, dus zijn we nu ook op Facebook te vinden. U kunt 
ons vinden op het URL adres http://www.facebook.com/Stichting.Futur. Als u daarbij ook de 
pagina (het logo) een “like” wilt geven, dan kunnen uw vrienden dit ook zien om zodoende meer 
bekendheid aan de stichting Futur te geven en wie weet of we wat extra donaties binnen kunnen 
halen. Dit is echt nodig door de hogere kosten van de kinderen die doorgaan in het voortgezet 
onderwijs. 
 
 
 
 
 
Hebt u vragen of opmerkingen, mail dan naar mail@futurbali.nl . 
 
Wilt u geld doneren dan kan dat op ING rekeningnummer 5981066, ten name van Stichting 
Futur, onder vermelding van "project Futur”. Het project is ANBI gecertificeerd, waardoor de gift 
aftrekbaar is voor de belasting. 
 
Hebt u familie, vrienden of kennissen die wellicht ook geïnteresseerd zijn in dit project, stuurt u 
deze nieuwsbrief dan alstublieft door. De algemene projectinformatie van Futur staat op de 
website www.futurbali.nl  
 
Wij willen iedereen weer hartelijk bedanken voor de giften! 
 
Fred en Fia Wiegel 
Putu Ari Sinartini en Komang Suardaniasih 

 
 
 

http://www.facebook.com/Stichting.Futur
mailto:mail@futurbali.nl
http://www.futurbali.nl/

